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Uitleg bij de Liturgische 

bloemschikking:   

Jezus is uit de dood 

opgestaan. 

De Lelie’s  voor het kruis 

staan symbool voor Zijn 

onschuld! 

De 3 Calla’s staan voor de 3 

dagen, met de open kelk 

naar de Hemel gericht. 

Van daar komt onze hulp. 

De windsels – die zijn 

afgelegd toen Jezus opstond 

uit het graf-  

Worden gesymboliseerd 

door de witte reep stof. 

Het gipskruid: is de verwarring die ontstond bij het lege graf. 

De 5 rozen en 5 tulpen staan voor de discipelen, waar er nu 2 minder 

van zijn. 

Judas was er niet meer en Thomas kon het nog niet geloven…. En wij ? 

 


