
Avondgebed op donderdag 28 maart 2024 (Hervormde Gemeente Dorp, Nieuw-Lekkerland) 
Voorganger: ds. E. Gouda 
Organist: Hugo Baas 
Schriftlezing: Elise Uijterlinde 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Psalm 23 : 4a (HSV) 
 

 
 
Zingen: Psalm 22 : 1 (OB) 
 

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
 en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
 en brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
 dus fel geslagen? 
 't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
 Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
 Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 
 in mijn verdriet. 
 
Psalmgebed: Psalm 38: 1  11 en 22  23 (HSV) 
 

1
 Een psalm van David, om te doen gedenken. 

2
 HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn, 

bestraf mij niet in Uw grimmigheid. 
3
 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen, 

Uw hand is op mij neergekomen. 
4
 Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap, 

er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. 
5
 Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd, 

als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. 
6
 Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild 

vanwege mijn dwaasheid. 
7
 Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt; 

de hele dag ga ik in het zwart gehuld. 
8
 Want mijn lendenen zijn volledig ontstoken, 

er is niets gezonds aan mijn lichaam. 
9
 Ik ben bezweken en volkomen verbrijzeld; 

ik schreeuw het uit vanwege het bonken van mijn hart. 
10

 Heere, al mijn verlangen ligt voor U open, 
mijn zuchten is voor U niet verborgen. 
11

 Mijn hart gaat tekeer, mijn kracht laat mij in de steek; 
ook het licht in mijn ogen, alsof ik geen ogen heb. 
 

22
 Verlaat mij niet, HEERE; 

mijn God, blijf niet ver van mij. 
23

 Kom mij spoedig te hulp, 
Heere, mijn heil! 
 
Schriftlezing: Mattheüs 27 : 45  55 (HSV) 
 



45
 En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. 46

 

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat 
betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 47

 Sommigen van hen die daar 
stonden, zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia. 48

 En meteen snelde een van hen toe, nam 
een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken. 49

 

Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen.  
50

 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. 51
 En zie, het voorhangsel van de tempel 

scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; 52
 ook 

werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden 
opgewekt; 53

 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan 
velen verschenen. 54

 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de 
aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit 
was Gods Zoon! 55

 En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus 
gevolgd van Galilea om Hem te dienen. 
 
Zingen: Psalm 38 : 20 en 22 (OB)  
 

20. Zij, die kwaad voor goed vergelden, 
 last'ren, schelden, 
 en vervolgen mij gestaâg. 
 Ja, zij zijn op mij gebeten, 
 want zij weten, 
 dat ik naar het goede jaag. 
 

22. HEER, ik voel mijn krachten wijken 
 en bezwijken; 
 Haast U tot mijn hulp, en red, 
 red mij, Schutsheer, God der goden, 
 troost in noden, 
 grote Hoorder van 't gebed. 
 
Overweging: Mattheüs 27 : 46 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: Als ik in gedachten sta  Martin Mans 
 
Zingen: Gezang 140 : 1, 5 en 8 (Weerklank)        
 

1. Als ik in gedachten sta 
 bij het kruis van Golgotha, 
 als ik hoor wat Jezus sprak, 
 voor z  
 

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat 
 Hem zijn God verlaten had, 
  
 God is altijd om mij heen. 
 

8. Hoor ik, hoe het laatst van al 
 Hij zijn geest aan God beval, 
 dan weet ik mijn geest en lot 
 in de handen van mijn God. 
 
Gebeden - Onze Vader 
 
 
 
 
 



Zingen: Lied 158 : 1, 2 en 6 (Weerklank) 
 

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
 waaraan de Prins der glorie stierf; 
 ik wil om U zijn zonder trots, 
 ik acht verlies wat ik verwierf. 
 

2. Bewaar mij dat ik roemen zou 
 dan in mijn Heren Christi dood. 
 Al wat ik anders noemen zou 
 is niets bij dit mysterie groot. 
 

6. De aarde zelf is veel te klein 
 voor wie U waarlijk loven wil. 
 Uw liefde is een groot geheim, 
 zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze viering mag u het liturgieboekje mee naar huis nemen. 


