
 

 

2e lijdenszondag 2013, 
 
Paars de kleur van het Kerkelijk jaar. 
De Magnolia takken staan voor oplettendheid, en daarmee moeten we op weg gaan. 
De Narcissen laten ons zien de kracht van de schoonheid. 
Met de verbondenheid die de Hedera weergeef, mogen we zien naar de Witte Roos die 
symboliseert de onschuld en trouw, waarmee Jezus deze weg is gegaan, voor ons. 
 
 
 
 
 
 

 


