
7 december 2014, 2
e 
zondag van Advent                                                       

De 2 Paradijsvogel 

bloemen staan voor een 

dubbele uitleg: de twee 

mensen die uit het 

Paradijs zijn gestuurd na 

de zondeval. 

Ook symboliseren de 

bloemen de Cherubs met 

het flikkerende zwaard om 

de Boom de Levens te 

bewaken. 

De Belofte die God ook 

mee gaf, dat de Verlosser 

uit de stronk zou 

voortkomen, kunnen we 

nu vieren… maar was 

toen al bij God bekend.   

De rode roos staat voor Liefde, die gelukkig mee ging met de mens de 

wereld in en als de witte rozen…  die staan voor Schoonheid en 

Onschuld… zich met de rode vermengen dan zegt de uitleg:  “Eenheid”! 

Dat is de opdracht die God ons  geeft! 

 

 

 


